
 

Ba bài học sâu sắc từ gia đình thánh Ulma 

Thanh Quảng sdb - Ateleia 

Gia đình Ulma là gia đình đầu tiên trong lịch sử mà tất cả được phong chân phước cùng nhau. Sau đây là 

một số bài học cụ thể chúng ta có thể rút ra từ cuộc sống phi thường của họ. 

Một số câu chuyện về các thánh khó được chấp nhận đó là: Những người tốt, tử tế mà phải chịu bất công 

đến phũ phàng chẳng có chi công bình cả! 

Nhưng khi ta biết câu chuyện về gia đình Ulma - mặc dù cái chết của họ thật thảm khốc - ta không khỏi 

bàng hoàng trước lòng dũng cảm gần như không thể tin được của họ. 

Bị Đức Quốc xã truy đuổi vì che chở cho một gia đình Do Thái, Jozef và Wiktoria Ulma cùng bảy người con 

trong gia đình - bao gồm một thai nhi còn trong bụng mẹ đã thiệt mạng - bị hành quyết vào ngày 24 tháng 

3 năm 1944, cùng với gia đình Goldmanns, một gia đình Do Thái gồm tám người mà họ đã bao che cho cả 

một năm rưỡi. 

Gia đình Ulma là gia đình đầu tiên trong lịch sử được phong chân phước cùng nhau và được công nhận là 

những vị tử đạo. Bạn có thể đọc thêm về họ trong bài viết riêng về họ trên trang mạng Aleteia. 

 

Ngày phong chân phước của họ được tổ chức vào 
ngày 7 tháng 7, không phải là ngày tử đạo của họ mà 
là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ. Trong khi hầu hết 
các ngày lễ của các vị thánh đều rơi vào ngày họ 
chết, thì đối với một số ít cặp vợ chồng đã được 
công nhận là chân phước hoặc hiển thánh, ngày kỷ 
niệm ngày cưới của họ thường được chọn, chẳng 
hạn như trường hợp Thánh Louis và Zelie Martin, 
ngày lễ phụng vụ kính các ngài là ngày 12 tháng 7. 
 

Trong Năm Thánh gia đình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV khích lệ các cặp vợ chồng hãy soi bóng đời mình qua 

tấm gương của các ngài.  



ĐTC nói: Chúng ta đừng quên gia đình Ulma ở Ba Lan: cha mẹ và con cái, đoàn kết trong tình yêu và tử 

đạo… Đây là một chúng tá khiến chúng ta phải suy nghĩ. Bằng cách chiêm ngưỡng những nhân chứng mẫu 

mực của cuộc sống, Giáo hội cho chúng ta biết rằng thế giới ngày nay cần giao ước hôn nhân để biết và 

chấp nhận tình yêu của Chúa và nhờ sức mạnh hiệp nhất và hòa giải mà những thế lực muốn phá vỡ các 

mối quan hệ thiêng liêng và xã hội này phải chùn bước! 

Dưới đây là ba bài học từ cuộc sống của họ. 

1. Bạn không cần phải cho đi quá sức 

Mặc dù Ulma là những nông dân sống trong một ngôi nhà gỗ hai phòng đơn sơ, nhưng họ được biết đến 

với lòng quảng đại trong suốt cuộc đời, dù nhỏ bé và giản dị. 

"Wiktoria đã học được từ gia đình rằng bạn không cần phải có quá nhiều để giúp đỡ một người đang gặp 

khó khăn", Cha Witold Burda, người cổ súy phong thánh cho gia đình Ulma cho biết. 

Józef thường cho mượn sách từ bộ sưu tập của mình và dạy người khác cách trồng các loại cây lạ. Thời gian 

và tài năng của chính chúng ta có thể là tất cả những gì chúng ta cần để tạo ra sự khác biệt bền lâu cho tha 

nhân. 

2. Hãy cố gắng hết sức để giúp đỡ 

Trong một thế giới mà rất nhiều người chỉ biết nghĩ đến mình, gia đình Ulma sẵn sàng chịu những bất tiện 

vì người khác. 

Có lẽ cách tốt nhất để hiểu được lòng quảng đại của họ là Dụ ngôn Người Samaria nhân hậu, mà gia đình 

Ulma được biết tới: 

Đời sống của Józef Ulma có hai giai đoạn quan trọng như trong Phúc âm: Đoạn đầu tiên trích từ Phúc âm 

Matthew: "Vì nếu bạn yêu những người yêu bạn, bạn sẽ được đền đáp gì?" (Mt 5:46). Đoạn thứ hai là câu 

chuyện về Người Samaria nhân hậu từ Phúc âm thánh Luca. Bên cạnh dụ ngôn, Józef đã viết một từ đơn 

giản: "Có". 

Giống như Người Samari nhân hậu, Gia đình Ulma không bằng lòng nhắm mắt làm ngơ trước sự bất công 

hoặc như người bàng quang thụ động. Họ đã hành động ngay cả khi nhiều người khác không làm chi... 

Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được cha mẹ của những gia đình này đã tiến lên và lựa chọn điều 

khó khăn, nhưng nhiều ý nghĩa như thế nào? 

Thật khó để tưởng tượng, nhưng tấm gương của họ có thể truyền cảm hứng cho chúng ta không từ bỏ bất 

kỳ những khó khăn nào để vươn lên. 

3. Đừng sợ khác biệt 

Người Samaria nhân hậu hành động khác với những người đi ngang qua đoạn đường anh ta đi. Tương tự 

như vậy, gia đình Ulma sẵn sàng sống khác với những người xung quanh. 

Họ hiểu điều gì mà những người khác không muốn hiểu? Theo Chúa Kitô là sống khác biệt. Bất cứ điều gì 

do người theo Chúa Kitô cho dù sống trong bậc gia đình, làm rẫy làm ruộng, công nghiệp hay lãnh đạo quốc 

gia - đều không được loại trừ. 

“Sống khác biệt” là sống làm sao? Câu trả lời nằm ở đoạn Phúc âm khác gia đình Ulma thực thi: 

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: Hãy yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các ngươi, thì các 

ngươi cũng hãy yêu thương nhau. Nếu các ngươi yêu thương nhau, thì mọi người sẽ nhận biết ra các ngươi 

là môn đệ của Thầy” (Giăng 13:34-35). 



“Người đời sẽ nhận biết chúng ta là người Công giáo qua tình yêu thương của chúng ta”: Điều này sẽ được 

nhận chân ra sao trong thực tế? Câu trả lời có vẻ hơi khác đối với từng người, nhưng chúng ta biết mình có 

thể bắt đầu từ đâu. Chúng ta sẽ không hành động như nhau, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc về 

nỗ lực chúng ta cố gắng thể hiện. 


